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Een douche in de kerk
door ds. Martijn van Leerdam

Hoeveel kerken ken je waar je een douche
kunt nemen? In de Pauluskerk is het een
vanzelfsprekend onderdeel van de zaken
die wij aanbieden aan mensen die nergens
anders terechtkunnen. Brood, koffie,
medische zorg, een kapper, een tandarts,
schone kleding. En dus ook: een douche.

De meeste mensen hoeven niet te piekeren
over een plek om onder de douche te gaan.
Waarom zou je onder de douche willen in
een kerk? Zelfs veel daklozen kunnen wel
ergens terecht, in elk geval als zij een plek
hebben in één van de opvangfaciliteiten van
de gemeente Rotterdam. Een plek om je te
wassen, dat is één zorg minder.

Ongedocumenteerden en andere zogenaam-
de niet-rechthebbenden hebben dat privilege
niet. Voor hen is er maar één douche in
Rotterdam waar ze gratis terecht kunnen.
Dat is de douche van de Pauluskerk.

Nu kent de kerk natuurlijk een lange traditie
van symboliek met water. De belangrijkste
daarvan is de doop. Maar de douche in de
Pauluskerk is niet bedoeld om mensen in te
dopen. Ook gaan we er voor het gemak maar
vanuit dat niemand het douchewater kan
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veranderen in wijn, of de watermassa in
tweeén kan splijten zoals Mozes de Rode Zee.

Toch is de douche belangrijk voor de
Pauluskerk. Niet alleen staat er in de zomer-
maanden elke dag een rij van mensen die er
onder willen staan, ook staat hij symbool voor
wat we hier doen. Wij zetten geen mensen

bij het oud vuil. Wij bieden hen een plek om
op adem te komen en zich op te frissen. Wij
helpen oververhitte mensen om af te koelen
en koude mensen om weer warm te worden,
zodat zij het leven weer wat beter aankunnen.

Vandaar dat er een douche in de kerk is
ingebouwd. Het was een even slimme als
ongebruikelijke keuze van de ontwerpers van
de kerk. Ik weet niet of ze daarvoor weleens
een pluim hebben gehad, maar die hebben
ze dik verdiend.

Hoewel er deze maand weer volop activiteiten
zijn, staat de douche daar niet standaard bij
vermeld. Vandaar het eerbetoon op deze plek.
Om te douchen in de Pauluskerk moet je wel
op tijd komen. Als je zeker wilt zijn van een
plek, kun je je het beste gelijk melden als de
kerk ’s morgens open gaat.

Overwin het kwade door het goede



Overzicht kerkdiensten

Alle kerkdiensten zijn te volgen (en na te luisteren) op kerkdienstgemist.nl:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1292-Pauluskerk-Rotterdam.

De kerkdiensten zjjn ook live te volgen (en na te zien) op het YouTube-kanaal van de Pauluskerk.
Deze vindt u hier: www.pauluskerkrotterdam.nl/geloofsgemeenschap/kerkdiensten.

Kerkdiensten Zondag 1 oktober 10:30 uur
Voorganger ds. Martijn van Leerdam
Een gesprek over de toekomst van de geloofsgemeenschap 11:50 -
Hoe zien we de toekomst: kunnen we op de gewone 13:00 uur
manier doorgaan, of moet het roer drastisch om?
Welke gedachten leven er bij ons hierover?
Over deze vragen hopen we tot een zinvol gesprek te komen.

Zondag 8 oktober 10:30 uur
Stilteviering

Zondag 22
Voorganger ds. Hans Visser
Zondag 29 oktober 16:30 uur
Kerkdienstmet maaltid
Elke vrijdagavond 20:00 uur
Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep
Open Huis ledere dag 09:00 - 21:00 uur
(behalve tussen: 12:30 - 13:00 en 16:30 - 18:15 uur)
De Pauluskerk biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die
daaraan behoefte hebben en vaak nergens anders terechtkunnen.

ledereen is welkom voor een kop koffie of thee en een lekkere boterham.

Welkomstbalie Maandag t/m vrijdag 09:00 - 16:30 uur

(bij de ingang) Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie.

Kerkcafé Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 12:00 - 13:00 uur

Eethuis Maandag t/m vrijdag 16:45 uur

Kapper Elke maandagochtend vanaf 11:00 uur
Elke dinsdagochtend vanaf 10:00 uur
Gratis knipbeurt. Opgeven op de dag zelf bij de welkomstbalie.

Taallessen Elke dinsdag: Nederlands - gemiddeld niveau: 11:00 - 14:00 uur
Elke vrijdag: Nederlands - gemiddeld niveau: 11:00 - 12:30 uur

Op dit moment is er geen beginnersgroep. We zoeken
hiervoor nog een taaldocent (vrijwilligersfunctie).

Kunst & Cultuur Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en ervaring is niet nodig. ledereen
is van harte welkom om mee te doen! Neem voor meer informatie contact op
met Thamar Kemperman, thamarkemperman @ pauluskerkrotterdam.nl

Open Atelier Elke maandag met Marcha van den Hurk 13:30 - 16:00 uur
Elke donderdag met Fatima Barznge 13:30 - 16:00 uur




(vervolg Open Atelier)

Elke zaterdagmiddag met Esther van Leeuwen 13:30 - 15:30 uur

ledereen die wil, kan meetekenen en -schilderen.

Gitaarles

Elke dinsdag 19:00 - 20:30 uur
Jaime Nanoha geeft gitaarles aan iedereen die graag gitaar wil leren spelen
of dit al (een beetje) kan.

Schrijversatelier

Elke woensdag 11:00 - 12:30 uur

O.l.v. Lies van Bommel schrijven wat jij wil.

Leescafé

Elke woensdag 12:30 - 13:00 uur
Aansluitend op het Schrijversatelier (in dezelfde ruimte) lezen we ter
inspiratie eigen werk vanaf 2015.

Theateratelier

Elke woensdag 13:00 - 16:00 uur

Formaat Voor Rotterdammers zonder papieren.

Locatie: Werkplaats van Formaat, Westzeedijk 513.

We lunchen samen, delen verhalen en vertalen die naar theater.
Zanggroep Elke woensdag 14:00 - 15:30 uur

Ed Versloot zingt met ons pop, rock en ballads in 't Engels en Nederlands,
en Hollandse liedjes. ledereen kan meedoen en een liedje meebrengen.

Percussieles

Elke woensdag 19:00 - 20:30 uur
Met elkaar spelen en oefenen we verschillende ritmes.
ledereen is welkom om mee te trommelen!

Theateratelier Elke vrijdag 13:30 - 16:00 uur

Pauluskerk Op locatie Formaat, Westzeedijk 513. We werken we met allerlei spel-
vormen en oefeningen. Een middag vol beweging, ontspanning en plezier.

Repaircafé Woensdag 4 en 25 oktober op het Kerkplein 13:30 - 16:00 uur

Kek en Carolien herstellen kleding en hebben leuke ontwerpen om samen
te maken. Heb je kleding te herstellen of wil je zelf iets moois leren naaien?
Kom dan langs op het kerkplein.

Gratis fotoshoot

Vrijdag 6 oktober (elke eerste vrijdag van de maand) 10:30 - 11:30 uur
Fotoshoot met buurman William. Wil je een mooi portret van jezelf?
Kom dan langs in het Open Atelier.

Muziekavond Donderdag 12 oktober 19:30 uur
M.m.v. Harald ter Haar (viool) en Jan Blankers (orgel).
Zij brengen muziek ten gehore van o.a. Bach en Buxtehude.
Seniorenconvent Woensdag 25 oktober 10:30 uur

Uitwisseling van ervaringen bij het ouder worden,
ingeleid door Riekje ten Have.

Leerhuis Donderdag 26 oktober 12:00 - 14:00 uur
Thema: Genesis 22, de binding van Izaak. Vervolg.
Filmavond Donderdag 26 oktober in de Kerkzaal 18:30 uur

Samen kijken we de favoriete film van een van onze bezoekers.
Hou de informatieborden in de Pauluskerk in de gaten over welke film we
gaan kijken!




Gemeentemiddag over de toekomst van de geloofsgemeenschap

Zondag 1 oktober, van 11:50 - 13:00 uur

Een gesprek over de toekomst van de geloofsgemeenschap. Hoe zien we de toekomst: kunnen we
op de gewone manier doorgaan, of moet het roer drastisch om? Welke gedachten leven er bij ons
hierover? Over deze vragen hopen we tot een zinvol gesprek te komen.

Actie Recht op Rust

Donderdag 5 oktober 16:00 uur - vrijdag 6 oktober 9:00 u, Rotterdam Centraal Station

In deze nacht aan het begin van de herfst vragen we aandacht voor de toenemende dakloosheid in
Rotterdam. Steeds meer mensen brengen noodgedwongen de nacht op straat door. De opvang die er is|
is niet toereikend en toegankelijk genoeg. Daar moet verandering in komen! Met een groep kunstenaars
bouwen we een tentenkamp en een warme plek waar iedereen welkom is. We laten de stad zien die we
wél willen: waarin iedereen tot rust kan komen, welkom is, waar we zorg voor elkaar dragen.

Wees welkom om mee te bouwen, te komen overnachten (en zijn veldbedden beschikbaar, je kan ook
zelf een pop-up tent mee nemen), je stem te laten horen op de zeepkist, wat te eten of te drinken langs
te brengen, of er gewoon te zijn!

Wereld Daklozendag: ‘Dakloosheid is een woonprobleem!’

Dinsdag 10 oktober, 14:00 - 17:00 uur: actie op de Binnenrotte (bij de Centrale Bibliotheek)
Eric Verkaar, directeur van het Basisberaad, is de dagvoorzitter. Hij zal in in een “huiselijke sfeer”
in gesprek gaan met wethouder Buijt en Tjalling Vonk. De straatkapper is er ook, dus als je je lange
lokken zat bent... Vertel het door!

De Pauluskerk organiseert deze actie samen met het Basisberaad en SamenThuis2030.

Open Podium & optreden Transformers

Woensdag 11 oktober, van 16:00 - 19:30 uur in het Wijkpaleis

Om mentaal gezond te blijven is het belangrijk dat we ons uiten! Tijdens het Gezond Verstand Festival
organiseren de Pauluskerk, Zorgvrijstaat en het Wijkpaleis een speciaal Open Podium. ledereen

die de kracht van zelfexpressie kent is van harte welkom om een kort optreden te doen. Na de korte
optredens kun je aanschuiven en meegenieten van een optreden van de band Transformers.

Wil jij ook iets vertellen of laten zien van max 5 min? Meld je dan voor zondag 8 oktober aan bij:
thamarkemperman @pauluskerkrotterdam.nl of bij: mail@zorgvrijstaat.nl

Locatie: Wijkpaleis, Claes de Vrieselaan 72

De vaste tijden van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website:
www.pauluskerkrotterdam.nl/spreekuren/
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