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“Ik kan hier weer 

even mens zijn.” 

Bezoeker PauluskerkOver de Pauluskerk

Ieder mens wil bij kunnen dragen, erbij horen. Velen van ons hebben familie, vrienden, buren. 
Mensen waar je terecht kan, als het zelf even niet lukt. Maar dat geldt niet voor iedereen. In de  
Pauluskerk willen we een warm, veilig nest bieden aan iedereen die binnenloopt. Een plek waar je 
mag zijn wie je bent, mee mag doen en hulp krijgt als je dat nodig hebt. Want élk mens doet ertoe. 

Een mens is een mens omdat er anderen zijn. Dankzij onze verschillen groeien we als mens.  
Dat is niet altijd makkelijk. Woorden, gedragingen of gedachtes van anderen kunnen inspireren 
maar ook pijn doen, of afkeer oproepen. Door onze omgang daarmee ontdekken we wat ons bindt, 
wat ons heel maakt. Schurend aan elkaar en aan het bestaan worden we wie we zijn.

De Pauluskerk is een ontmoetingsplek. Een plek waar we mensen in verbinding willen  
brengen. Met zichzelf, met elkaar, met de wereld om hen heen. Waar we openheid willen creëren. 
Om te horen en te zien wat gezien en gehoord moet worden. De ongekende moed van mensen 
zonder papieren, die weten hoe hoop te houden als alles hopeloos lijkt. De woedend makende 
omstandigheden van mensen van wie iedereen wegkijkt. Schoonheid en onrecht brengen ons  
in beweging: op weg naar een wereld waarin recht wordt gedaan aan élk mens.

Alles begint met aandacht. In ons open huis kun je op adem komen. Er is warme koffie, een 
voedzame maaltijd, een droog paar sokken en een warme douche. Vanuit rust ontstaat ruimte voor 
je verhaal. Wie ben je, wat zoek je? Wie het nodig heeft krijgt hulp. Medische zorg, maatschappelijk 
werk, juridische hulp of een bed voor de nacht. Zo zoeken we samen de weg terug omhoog.

Opvang
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Inhoudsopgave

Voorwoord

Rotterdam juni 2023 
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk

De bezoekers van de Pauluskerk zijn als een boek 
met oneindig veel hoofdstukken. Elke bezoeker 
heeft een eigen verhaal. Met mooie, vrolijke,  
maar vaak ook verdrietige en lelijke kanten.  
De rode draad in het boek is de wens om gezien te 
worden. De harde kaft van het boek symboliseert 
de harde werkelijkheid van onze maatschappij  
waar zij niet of moeilijk uitkomen. 

In de Pauluskerk mag iedereen zijn. In tegenstelling 
tot onze maatschappij, waar de een meer recht 
heeft op verblijf of toegang tot bijvoorbeeld zorg 
dan de ander. En sommigen hebben zelfs geen 
enkel recht, tenzij ze doodziek zijn. Letterlijk,  
want dan is het vaak al te laat. Ondertussen 
worden deze mensen wel ingezet als goedkope 
arbeidskrachten. Moderne slavernij dus. Hier geldt 
uit het oog, uit het hart. Maar we zien ook dat zelfs 
de mensen die wel recht hebben op voorzieningen, 
hier geen gebruik van kunnen maken omdat 
opvanglocaties onveilig zijn, vol zitten of geen 
toegang bieden, tegenstrijdige regels of organi
saties blijven doorverwijzen en omdat we als 
maatschappij ons land steeds complexer maken. 

Gedreven door geld, korte termijn politiek,  
digitale en cijferwerkelijkheid en taak en proces
management in plaats van te sturen op lange 
termijn doelen en impact maken in de praktijk.  
Veel toezicht, te weinig inzicht en geen overzicht  
of integrale blik. Onder het mom van veiligheid en 
bescherming. Het voedt onze angsten. Terwijl het 
juist gaat om oog hebben voor onze medemens. 
Hoe imperfect we ook zijn. Durf de imperfectie 
onder ogen te zien en menselijk te handelen.

Onze maatschappij verwacht van de bezoekers van 
de Pauluskerk dat zij acteren in het topje van de 
behoeftenpiramide van Maslow. Bij binnenkomst 
zitten de meesten nog niet eens in de onderste laag 
van deze piramide als het gaat om hun behoefte
voorzieningen. De Pauluskerk is van groot belang  
in dit speelveld. Zonder waardeoordeel aan deze 
mensen een plek kunnen bieden waar ze de ruimte 
krijgen om op adem te komen. Met een kop koffie 
en een boterham. Waar ze kunnen douchen,  
een was draaien, nieuwe kleding kunnen krijgen, 
maar ook naar de tandarts en medische dienst 
kunnen, gesprekken kunnen voeren, zich een 
moment mogen loslaten in creativiteit en geholpen 
kunnen worden met het vinden van een weg  
door alle instanties. 

Dit kan alleen met behulp van vele trouwe fondsen 
en de aansturing en inzet van mensen en middelen. 
Veel dank gaat uit naar de personen, families en 
fondsen die de Pauluskerk financieel steunen zodat 
we zonder overheidssteun een kritische rol kunnen 
spelen in het maatschappelijke debat en steun 
kunnen geven daar waar nodig, aan hen die dat 
nodig hebben. In 2022 heeft de Pauluskerk zich 
door deze hulp onverstoord kunnen inzetten voor 
deze groep. Speciale dank gaat uit naar onze vele 
trouwe vrijwilligers en vaste medewerkers.  
Die dagindaguit de Pauluskerk samen gaande 
houden. Die gevraagd en ongevraagd meeontwik
kelen in de stijgende problematiek en agressiviteit 
en in de diversifiëring van de doelgroep in de kerk 
van Europese arbeidsmigranten, veiligelanders, 
vluchtelingen, en Nederlandse thuis en daklozen. 

In 2022 was er een constante en goede  
samen werking met andere hulporganisaties.  
In de zorg, in het optrekken richting publiek 
verantwoordelijken, in het geven van een stem  
aan hen die niet gehoord worden. In 2022 is het 
proces ingezet om de aansturing van de  
Pauluskerk door de stichtingen Diaconaal Centrum 
Pauluskerk en OMZO te verenigen middels een 
fusie. Met terugwerkende kracht naar 1 januari 
2023 zal de gefuseerde stichting doorgaan onder 
de naam Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. 
In 2022 is de zoektocht naar een nieuwe  
directeurpredikant succesvol ingezet; mijn rol  
als tijdelijk directeur zit er dan ook op. Het was  
een plezier en eer om deze te vervullen en op  
deze wijze bij te dragen. De Pauluskerk zit in mijn 
hart en op andere manieren zal ik de Pauluskerk 
blijven steunen, u toch ook?

Elisabeth van Opstall 
Directeur ad-interim van Pauluskerk 
Rotterdam in de tweede helft van 2022
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“Op veel plekken in de stad voel ik me 

niet welkom, behalve in de Pauluskerk.” 
 
Bezoeker Pauluskerk

Strippenkaart 
Hulpverleners delen veel strippenkaarten uit aan 
bezoekers die geen geld hebben, een gezonde maaltijd 
willen wij graag geven. We vragen 1 euro voor een 
maaltijd, de werkelijke kosten zijn hoger. De waarde 
van voedsel willen we laten zien en de waardigheid  
van bezoekers komt terug door het zelf betalen van  
een maaltijd. Het sociale aspect van een maaltijd willen 
we benadrukken. Een gezamenlijke opening door een 
gebed, gedicht of een uitleg over de maaltijd vindt bij 
aanvang plaats. In de maaltijd kun je laten zien dat je 
hen hoort door bijvoorbeeld zelf hun toetje of fruit te 
laten kiezen. De coördinator van het eethuis heeft 
contact met vrijwilligers, maakt het rooster en doet  
de bestellingen.

Paulusmarkt
In 2022 zijn we op woensdag open geweest voor
bezoekers en bewoners van de Pauluskerk om  
boodschappen te kopen voor tien procent van  
de winkelwaarde. Oftewel: zeer kleine bedragen.

Vanuit Team Aandacht of vanuit de hulpverlening 
kregen bezoekers vouchers, zodat zijn tien producten 
gratis konden meenemen. Gemiddeld maakten 25 
mensen hier per week gebruik van. Het aantal  
producten lag op 180 producten per week.

In maart hield middelbare school GSR een actie, 
waardoor er veel producten voor de Paulusmarkt  
zijn gekocht. De school organiseerde lessen voor 
vluchtelingen. Tien medewerkers hebben op deze
dag verteld wat de Pauluskerk is en wat de kerk doet.  

Voor de bezoekers van het Open Huis willen vanuit  
de Presentiegedachte liefdevol aanwezig zijn.  
Daar is vanuit Team Aandacht in 2022 volop op  
ingezet. HBOopgeleide professionals staan samen  
met vrijwilligers ‘op de vloer’. Zie altijd eerst de mens, 
en niet het gedrag, of de problemen, is daarbij het 
uitgangspunt. 

Vanuit een situatie van rust kan iemand op  
verhaal komen. Zich geaccepteerd of geliefd weten.  
En kan vervolgens, als het nodig is, hulp worden 
georganiseerd. Of dat nu een maaltijd is, een goed paar 
schoenen, een gesprek met de dokter, of een noodbed. 
‘Aandacht’ is de kern van waaruit we werken.

Eethuis
Er is sinds 2022 een kwaliteitsslag gemaakt met werken 
met dagcoördinatoren in het eethuis. Er is een vacature 
uitgezet en er zijn geschikte mensen gekomen.  

Hierdoor zijn in 2022 de vruchten geplukt van wat  
in 2021 is ingezet. Het eethuis is vijf dagen open.  
Er zijn vijf á zes mensen per avond om de maaltijden  
uit te serveren. In september is er een andere  
leverancier gekomen omdat de NAS stopte met  
leveren. 50|50 Food van het Leger des Heils zorgt  
sinds sep tember voor de maaltijden. Deze worden 
opgewarmd in de Pauluskerk. Een steamer is  
hiervoor aangeschaft.

Op een avond kunnen er 50 mensen meeeten.  
Na de zomerperiode is de Pauluskerk overgegaan  
naar één shift per avond in plaats van twee tijdens  
de coronaperiode. Dit geeft meer rust omdat er geen 
tijdsdruk is en meer mensen naar binnen mogen.

Veel mensen die in Pauluskerk komen, zijn uitgeput. Van het leven op straat. 
Van een leven vol zorgen, door wat voor reden dan ook.Bij de Pauluskerk 
kunnen ze terecht in het Open Huis. Voor een kop koffie, een boterham,  
even wat rust in een leven dat bomvol staat van hectiek. Wie koud en nat 
binnenkomt krijgt een droog pak en een warme douche. En elke werkdag 
serveren we een voedzame warme maaltijd in het eethuis.

Het Open Huis,  
eethuis en Paulusmarkt

Opvang
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6 artsen en  
1 praktijkondersteuner

3474 consulten

Psychologische hulp  
door dokters van  
de wereld

220 consulten bij de 
tandarts. Hij trekt gratis 
tanden en kiezen

5 dagen per week 
spreekuur en speciaal 
diabetesspreekuur

1363 patiënten

De reden van hun komst is zeer uiteenlopend.  
Hun onzekere, moeilijke bestaan zorgt vaak voor  
grote stress en mentale problemen. Onze straatdokters 
helpen met eerstelijns medische zorg. We verwijzen  
de patiënten zo nodig door naar andere instellingen. 
Denk aan ziekenhuizen, maar ook instellingen op het 
gebied van verslaving of psychiatrie. De noodzakelijke 
medische kosten, zoals medicijnen of fysiotherapie, 
vergoeden wij. De afgelopen jaren bouwden we  
daarnaast aan een netwerk van zulke instellingen,  
zoals met het Erasmus Medisch Centrum, het Sint 
Franciscus Gasthuis, het Maasstad Ziekenhuis, Antes, 
STAR en verschillende apotheken in en om Rotterdam.

Dat we samenwerken met andere professionals, 
betekent dat we veel mensen kunnen helpen met 
goede zorg. Voor mensen zonder verblijfspapieren  
of zorgverzekering blijven veel deuren potdicht.  
Goede zorg is in de regel niet vanzelfsprekend voor 
hen. Deuren blijven gesloten, bijvoorbeeld omdat 
zorgverleners de vergoedingsregelingen niet kennen. 
Deze mensen, die zorg nodig hebben, krijgen die dan 
niet. Of ze krijgen wél zorg, maar met onbetaalbaar 
hoge ziekenhuisrekeningen. Daarom blijven we ons 
inzetten voor mensen zonder verblijfspapieren  
en zonder zorgverzekering. 

In 2022 steeg het aantal patiënten en consulten  
aanzienlijk. De medische dienst heeft dit werk met 
dezelfde formatie (en een openstaande vacature) 
dankzij grote inspanningen weten uit te voeren.

Ook in 2022 heeft de medische dienst (een gezamenlijk project van 
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk en Stichting OMZO) een  
groot aantal bezoekers geholpen dat vanwege hun gebrek aan  
verblijfspapieren of gebrek aan zorgverzekering buiten het reguliere 
zorgsysteem valt. De medische dienst helpt hen.

Medische dienst 

Hulp

“In 2022 steeg het 

aantal patienten en 

consulten aan zienlijk ”

JA
AR

VE
RS

LA
G

 2
02

2 
| 

PA
U

LU
SK

ER
K 

RO
TT

ER
D

AM

98

JAARVERSLAG
 2022 | PAU

LU
SKERK RO

TTERD
AM



Wie niet aan voorwaarden voldoet, zit al gauw in de 
problemen. Anderen vergeten afspraken, of raken hun 
telefoon en IDkaart kwijt. Sommigen komen zonder 
enige hulp terug van een van de gemeentelijke loketten, 
waar ze zijn weggestuurd omdat ze ‘geen duidelijke 
hulpvraag kunnen formuleren’, of waar ze in een volle 
ruimte hun verhaal niet hebben durven doen. We zien 
veel diepe armoede en horen verhalen van mensen 
zonder verwarming, zonder stromend water en zonder 
huisraad.

Vaste grond
Onze maatschappelijk werkers proberen mensen 
duurzaam vooruit te helpen. Veel mensen zijn al 
geholpen met een briefadres, dat zij nodig hebben  
om hun identiteitsbewijs te verlengen, een baan aan  
te kunnen nemen, uitkering aan te vragen, of zich in te 
schrijven bij een woningbouwcorporatie. We proberen 
mensen weer vaste grond onder de voeten te geven  
om hun toekomst aan te kunnen.

We helpen met administratie, aanvragen van toeslagen 
of andere regelingen. Soms moeten we tot het gaatje 
gaan om mensen weer ‘in het systeem’ te krijgen en 
reguliere hulp te vinden. Waar mogelijk, zijn wij er al 
met een noodverband. Met voedsel bijvoorbeeld  
– uit onze Paulus Markt – voor mensen die niet voor  
de Voedselbank in aanmerking komen, of de weg 
erheen niet kunnen vinden.

Sommige mensen vallen tussen wal en schip in het bestaand  
zorg- en hulpcircuit. Het maatschappelijk werk van de Pauluskerk  
is er voor hen. Je valt namelijk snel in die ruimte tussen wal en schip.

Maatschappelijk werk

Opvang
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We zien en horen de pijn, de strijd  
en hoe mensen kapot gaan aan het 
moeten leven op straat. En we ROEPEN 
weer, tijdens het Stadsgesprek.  
Met een fotopresentatie, kaarten  
en teksten en een lied. Dat er een 
permanente nachtopvang moet komen 
voor iedereen die hier is. Mensen die 
weten wat het is om zonder papieren 
en/of zonder dak boven je hoofd te 
leven hebben zelf het meeste kennis 
over de situatie waarin ze zitten.  
Met de Actie Ateliers zetten we onze 
verbeeldingskracht en creativiteit in  
om die kennis te laten horen.  
Kunst is ons wapen.

Dit jaar hebben we uitzonderlijk veel 
waardevolle samenwerkingen gedaan 
met partners in de stad. Kunstinstel
lingen die zich met hart en ziel  
verbinden aan de Pauluskerk en de 
mensen die bij ons komen. Zoals de 
Kunsthal & All You Can Art. Zes weken 
lang was onze kerkzaal een groeiende 
expositie waar verschillende  
kunstenaars van binnen en buiten de 
Pauluskerk aan ‘Save Space’ werkten.  
In de zomerperiode werkten onze 
bezoekers dagelijks in de Kunsthal 
verder aan hun werken.

ROEP

“Bezig zijn met kunst, 

of met theater, 

werkt helend.  

Ik kan mijn zorgen 

even vergeten.” 
 
Bezoeker Pauluskerk

In de Pauluskerk werken we veel met Kunst en Cultuur.  
Dagelijks kunnen mensen mee doen aan een gevarieerd  
programma, van tekenen en schilderen tot schrijven, van muziek  
maken tot theaterspelen. Voor onze bezoekers werkt dit helend,  
ze kunnen zich in een veilige omgeving uiten. Deelnemers  
verwoorden dat het van levensbelang is dat deze ruimte er is.

Ook het samen kunnen zijn in de verschillende ateliers 
ervaren mensen als essentieel. Onderdeel van een 
groep zijn kan een belangrijk aandeel hebben in het 
gevoel er niet alleen voor te staan. Je verbonden voelen 
met anderen heeft immers veel effect op je gevoel  
van kracht.

In 2022 zetten alle docenten hun wekelijkse activiteiten 
voort. Een kerngroep van bezoekers die al langer 
verbonden is aan de Pauluskerk is er bijna dagelijks. 
Regelmatig doen er bezoekers mee die korter in de 
Pauluskerk zijn of zich wispelturiger committeren 
omdat ze zo in de overlevingsmodus staan. 

Op de Paulus Podiumavonden die we dit jaar  
organiseren wordt mooi zichtbaar hoe mensen  
steeds meer in hun kracht staan en daar eigen regie  
op nemen. Mensen die eerst schroom hadden om  
zichtbaar te zijn lopen met gemak het podium op  
en raken het publiek met de wijze mooie woorden en 
klanken die ze performen. 

We gaan dit jaar steeds vaker naar buiten, treden  
op andere plekken op zoals Garage Rotterdam,  
het Wijkpaleis, het Bibliotheektheater. Het Theater
atelier van Formaat doen we vanaf september ook 
buiten de Pauluskerk, het is even een overgang om  
de weg naar de Werkplaats van Formaat te vinden  
maar het contact aan gaan met een andere plek  
en andere mensen werkt versterkend. 

Kunst en Cultuur  
en maatschappelijke 
actie

Stem versterken Kunst en Cultuur

“Het levert me verdieping, gezelligheid, 
dagstructuur, wijsheid, zelfontplooiing op.”

“Dit is zo’n mooie manier van uiting geven 
aan mijn gevoelens. Ik kan hier in beeld 
brengen wat me onbewust beweegt.”

Nieuw dit jaar is hoe we de maatschappelijke actie samen met het 
Kunst en Cultuurprogramma vorm geven. In twee blokken werken  
we in Actie Ateliers aan protestkunst. In het programma Oud &  
On gedocumenteerd wordt een krant (‘ROEP’), een lied en een film  
gemaakt waarin mensen die weten wat het is om langdurig in  
Rotterdam zonder geldige verblijfspapieren te leven hun verhalen  
laten horen en zien. Met de ROEP gezien en gehoord te worden zodat 
er actie komt ter verbetering, we ROEPEN om een huis, een plek waar 
je rustig oud kan worden. In het najaar zetten we fotografie in om  
dakloosheid in beeld te brengen. Samen fotograferen we parkeer
garages, bankjes op het station, tafelboxen op terrassen waar  
mensen de nacht door moeten brengen.
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Het Depot van Boijmans van Beuningen  
nam de dialoogtekening ‘Flying Condor’  
na de expositie in Garage Rotterdam op 
in hun collectie. Samen brachten we het 
kunstwerk naar binnen en zagen hoe het 
daar tussen werken van Dali en Picasso  
werd opgenomen.

Tijdens Poetry International kon je een  
weekend lang genieten van teksten van 
schrijvers uit de Pauluskerk in de  
presentatie ‘Red Yellow Orange Blues’,  
gemaakt in samenwerking met Marieke  
van der Lippe. Geïnspireerd op het werk  
van Dorothee Sölle schreven onze bezoekers 
samen met Rotterdamse dichters Ishmail 
Kamara en Anne Vegter over gebroken  
zijn versus de ervaring van heelheid en 
schoonheid.

Kunst van  
de Pauluskerk 
in het Depot

Poetry  
International

Fotoproject 
Present

Kunst en Cultuur

Verschillende bezoekers die mee deden  
aan de expositie Present vertellen dit nadat 
de expositie een half jaar op verschillende 
plekken in de stad te zien geweest is.  
De foto’s laten de dromen, passies en  
verlangens zien van onze bezoekers.  
We willen hiermee voorbij de stigma’s gaan, 
waar de mensen die bij ons komen zo vaak 
last van hebben. Het is mooi te zien en te 
horen dat dat werkt. Het lijkt zo gewoon,  
een simpele groet op straat. Maar essentieel 
is het menszijn, het voelen en ervaren dat  
je erbij hoort, er toe doet, meedoet.

Kunst en Cultuur

“Ik merk dat ik steeds vaker gegroet wordt, gewoon 
op straat of in de supermarkt. Mensen maken een 
praatje met me. Ik word gezien, dat doet me goed.”
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In een bomvolle zaal met een bomvol 
programma spraken we dinsdagavond 
20 december over de toename van 
dakloosheid in onze stad Rotterdam,  
en de oplossingen voor mensen die 
onverhoopt op straat belanden.  
Met vele raadsleden, daklozen,  
hulporganisaties, belangenbehartigers, 
ervaringsdeskundigen en betrokkenen 
in de zaal was de algemene deler: 
niemand wil dit, we moeten samen
werken aan een goed plan, aan  
duurzaam beleid voor een structurele 
oplossing.

Dank aan onze sprekers zoals Patrick 
van der Jagt die met kracht en humor 
vertelde wat leven op straat met je 
doet, en wat een dak boven je hoofd en 
hulp betekent! Michelle van Tongerloo 
over de zorgfuik waar we in terecht zijn 
gekomen. Jan de Vries die liet zien dat 
ook in een ‘gaaf’ land als Nederland 
mensenrechten worden geschonden 
door het ontbreken van veilige  
leefsituaties. 

In Rotterdam is een groeiende groep mensen op straat. Mensen die 
buiten slapen en nergens opvang krijgen. Op dinsdag 20 december 
2022 gingen we in gesprek over wat er nodig is voor deze mensen. 
Onder anderen Michelle van Tongerloo (straatarts Pauluskerk  
en huisarts), Jan de Vries (Make the Shift) en Patrick van der Jagt  
(Nederlands beroemdste exdakloze) gingen in gesprek met  
presentator Ernest van der Kwast.

Stadsgesprek  
over dakloosheid

Maatschappelijke actie
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Wekelijks programma:
Maandag 13.3016u  Open Atelier
Dinsdag 13.0015u  Stadswandeling
 19.0020.30u  Gitaarles
Woensdag  11.0012.30u  Schrijversatelier
 13.0016.00u   Theateratelier Formaat
 14.0015.30u  Koor
 19.0020.30u  Percussieles
Donderdag 13.3016.00u  Open Atelier
 15.0016.00u   Pianoles (alleen eerste 

maanden)
Vrijdag 10.3011.30u   Yoga (alleen eerste helft)
 13.3016.00u   Theateratelier Formaat

Paulus Podium 
3x per jaar Open Podium waar bezoekers muziek 
maken, gedichten, verhalen vertellen, theater spelen, 
beeldend werk laten zien etc. 
Dit jaar op 7 april (in themamaand #ongedocumen
teerd), 3 juni (in All you can Art) en 24 nov. Op 15 okt 
Paulus Podium Special op locatie in Wijkpaleis.

Themamaand oud & ongedocumenteerd 
2 maart t/m 16 april
• 18 en 24 maart – Audiotour en diner (koken met 7 

bezoekers, 14 studenten HR, deelnemers publiek 60)
• 1 april – Film Fahim in Kino (45 bezoekers)
• Actie Atelier (totaal deelnemers: 25) met als uitkomst
 Lied gezongen op Paulus Podium en Slotavond
 Krant ROEP (oplage: 500 stuks)
 Videoboodschap voor Aboutaleb

Themamaand Dakloos in Rotterdam  
november-december
• Actie Atelier: in vijf bijeenkomsten met groep  

bezoekers die dakloos zijn/geweest zijn spreken  
we over wat zij vinden dat Rotterdam moet zien  
over dakloosheid. Met fotograaf Peter van Beek 
brengen we met mensen hun situatie in beeld.  
Deze presenteren we met een sounddiaserie 
tijdens het Stadsgesprek. De foto’s worden tevens 
geprint en uitgedeeld.

• Transformers: in acht sessies werken de  
Trans formers toe naar een lied over dakloosheid,  
deze wordt gepresenteerd tijdens het Stadsgesprek 
in de bibliotheek

All you can art 
• kunstenaars van All you can art & de Kunsthal 

werken van 2 mei t/m 12 juni in de kerkzaal aan een 
groeiende expositie. In juli en augustus heeft een 
groep bezoekers een eigen werk en expositie plek  
in de All You Can Art ruimte in de Kunsthal.  
Voor deelnemers is dit een essentiële plek om  
een betekenisvolle invulling te geven aan de lange, 
stille zomer.

Filmmiddagen/avonden (gemiddeld 15  
bezoekers per filmvertoning)
20 jan Film vanuit bezoeker
1, 8, 15 februari The Ten Commandments
17 februari The Fearless Vampire Killers
1 april Fahim (in Kino)
12 april The Passion
8 juni  Beuys
17 augustus Don’t look up
29 september Flee
12 oktober Kasper vd Laan
3 november David Attenborough
7 december  Love Actually

Samenwerkingen in de stad Specificatie activiteit kunst en cultuur

Theater Rotterdam  Organisatie wereldvluchtelingendag, technische ondersteuning,  

bezoek voorstellingen

Boijmans van Beuningen  Bezoek aan programma’s en expositie, opname kunstwerk in collectie

Grounds  Organiseren van concerten in Pauluskerk en bezoek concerten

Kunsthal  All you can art, bezoek museum

CBK  Ondersteunt ons met expositie plekken, inzet kunstenaars, nieuwe verbindingen

Garage Rotterdam  Expositie ‘Flying Condor Crossing Border’ (10 jaar dialoogtekeningen),  

bezoek exposities

Formaat  Project Theateratelier Pauluskerk – wekelijkse bijeenkomsten met twee groepen 

en regelmatig externe workshops en presentaties. 

Kino  Stelt filmzaal beschikbaar tijdens thema-maand

Bibliotheek Rotterdam  Expositie en programma #ongedocumenteerd

Laurenskerk  Expositie Present

Wijkpaleis  Expositie Present en Paulus Podium op locatie

Zorgvrijstaat  Gezamenlijk programma in de Week van het Gezond Verstand

Havo/vwo voor muziek en dans  Inzet studenten bij (lunch) concerten

Poetry international  Schrijfworkshops en presentatie voor festival

Verhalenhuis Belvedere  Schrijfsessie in verhalenhuis en samenwerking rondom programma Poetry festival

Arminius en Theatergroep Ilay  Samenwerking in voorstelling Salomonsoordeel op WVD 20 juni

Hogeschool Rotterdam  Inzet studenten bij twee modules. Studenten komen voor een introductie  

programma, verdiepen zich tijdens de module in dakloosheid en ongedocumen

teerd zijn en zetten zich in voor de Pauluskerk door o.a. te koken met bezoekers, 

kerstkaarten te schrijven en inzamelingsacties te doen.

Willem de Kooning academie  Inzet stagiair binnen Open Atelier

Fenix - Landverhuizersmuseum  Bezoekers betrekken bij toekomstige exposities, startende samenwerking  

op diverse fronten bij opbouw museum

Bijbels Museum  Voorbeidende samenwerking voor expositie Exodus 2023

ICAF  In 2022 voorbereiding voor deelname aan uitwisselingsprogramma met  

Hobsonstreet Theater uit NieuwZeeland in maart 2023

(centrum beeldende kunst Rotterdam)
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Expositie dialoogtekeningen Marcha  
in Garage Rotterdam
Flying Condor Crossing Borders van 15 t/m 24 juli
• Grand opening 

Vrijdag 15 juli 2022, 19:00 uur
• Dialoogtekenen met performance en lunch 

Zaterdag 16 juli 2022, 13:30  15:30 uur
• Muzikale middag en high tea 

Zondag 17 juli 2022, 13:30  15:30 uur
• Dialoogtekenen 

Woensdag 20 juli 2022, 13:30  15:30 uur
• Dialoogtekenen 

Zaterdag 23 juli 2022, 13:30  15:30 uur

Zomer-uitje 
25 aug naar Kinderdijk met tekenworkshops

Transformers 
Deelname van muzikanten uit de Pauluskerk aan  
deze nieuwe Rotterdamse Band met deelnemers  
van Ontmoeting, Antes, Pameijer, Pauluskerk.  
8 repetities in 2022, vervolg repetities en concert  
in 2023

Formaat 
Zie projectbeschrijving en update Formaat. 
2 groepen: Rotterdammers zonder Papieren  
en Stemmen uit de Stad

Lunchconcerten en muziek avonden  
(gemiddeld 50 bezoekers per lunchconcert)
2 maart Thomas Cantors in Dialogue
5 mei Thomas en Michael
25 mei Duo Mani 
5 september Musicalia
18 december Kerstconcert 

De lunchconcerten is een mooie extra toevoeging  
aan het kunst en cultuurprogramma, juist ook om 
bezoekers die weinig participeren in het reguliere K&C 
programma te betrekken. We koken ’s ochtends met 
een paar bezoekers en eten dan gezamenlijk lunch met 
een concert. Er komen steeds ongeveer 50 bezoekers  
af op deze concerten. Reacties van bezoekers “ik heb 
genoten, en een uur even mijn gedachten kunnen 
ordenen”

Uitjes/externe bezoeken
• voorstelling ‘hoe ik talent voor het leven kreeg’  

20 maart met 20 bezoekers
• deelname aan workshop en voorstelling  

‘Perspectives’ Theater Rotterdam (23 en 28 juni)  
met 10 bezoekers

• Rooftopwalk 24 juni met 8 bezoekers
• bezoek Kunsthal 22 april met 15 bezoekers
• bezoek Boijmans 2x met 18 bezoekers
• bezoek Garage Rotterdam 1x met 12 bezoekers
• bezoek ‘Primisi’ met 17 bezoekers
• orgelwandeltocht met 35 bezoekers
• bezoek Salomonsoordeel met 35 bezoekers

Koken met bezoekers
5 dec, 15 nov, mei 2x, april 2x

Repair cafe
Dec 2x, nov 2x, okt 1x, sept 1x, juni 2x, mei 1x, april 1x, 
maart 1x, feb 1x, jan 1x

Wereldvluchtelingendag  
maandag 20 juni
• Eten met muziek in TR (ongeveer 110 deelnemers)
• 22 juni voorstelling Salomonsoordeel in Arminius, 

i.s.m Theater Rotterdam & Pauluskerk  
(bezocht met 25 bezoekers Pauluskerk)

Fotoproject Present 
Fotograaf Peter van Beek portretteert 19 bezoekers  
van de Pauluskerk in hun dromen en passies.  
In 2022 nog 10 portretten gemaakt met bezoekers.  
De foto’s zijn voorzien van kort verhaaltje en audio
fragmenten met een qr code waarin meer te horen  
is over het persoonlijke verhaal. Deze expositie is te  
zien in de Pauluskerk op de 1e verdieping en gaat van 
juli  jan reizen langs verschillende locaties in de stad. 

11 juli t/m 22 aug Laurenskerk
begin sept t/m eind nov Wijkpaleis
10 dec t/m 29 jan Bibliotheek

Deelname Poetry International Festival  
en schrijfsessies met Marieke v.d. Lippe, 
Anne Vegter, Ishmail Kamara en  
Verhalenhuis Belvedere
17 & 24 mei – schrijfsessies. Deelname aan opening 
Poetry festival 9 juni (en weekend van 10 t/m 12 juni 
was het kunstwerk Red Orange Yellow Blues van 
Marieke v.d. Lippe met bijdrage van internationale 
schrijvers en de schrijvers uit de Pauluskerk te zien 
tijdens het festival)

Vervolg specificatie activiteit kunst en cultuur

“Ik voel me hier  

serieus genomen  

als mens.” 
 
Bezoeker Pauluskerk “Dat ik hier muziek kan 

maken is een positieve 
drugs, een afleiding van 

mijn negatieve gedachten.” 

 
Bezoeker Pauluskerk
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Eigentijdse kerk in hartje stad
De Pauluskerk is onderdeel van de Hervormde  
Gemeente Rotterdam Centrum. We staan als diaconale 
kerk daarmee in de traditie van zorgen voor de  
‘kwetsbaren’ in de samenleving. Dat doen we op een 
eigentijdse manier die past bij deze stad. Rotterdam is 
meer dan 200 culturen rijk en dat zien we terug in de 
Pauluskerk. We verwelkomen mensen van alle religies 
en levensbeschouwingen: een weldadige mengelmoes 
van mensen, talen, kleuren en (geloofs)culturen. 
Zingeving en geloof zijn, vanuit Bijbelse bronnen,  
de wortels waarop onze activiteiten rusten.

Diensten en experiment
Ook in 2022 zijn er wekelijks kerkdiensten op zondag  
en is er elke vrijdag een avondgebed. De diensten 
worden bezocht door gemiddeld 20 tot 30 mensen. 
Geïnteresseerde bezoekers van de Pauluskerk,  
vrijwilligers en oudvrijwilligers, mensen uit de stad  
en daarbuiten. De verhalen uit de Bijbel inspireren in 
onze dagelijkse werkzaamheden, maar de ervaringen 
die in de Pauluskerk worden opgedaan bieden ook  
sleutels tot het verstaan van de teksten en zo tot 
geloofs vernieuwing. Er is volop ruimte voor  
experimenten met stiltevieringen, muziekdiensten  
en diensten met maaltijden.

Kerkcafé
Het kerkcafé is een plek waarin iedereen mag binnen
lopen. Het hele jaar is er doordeweeks dagelijks van 
12.00 uur tot 13.00 uur een kerkcafé voor bezoekers. 
Het koppelt de actualiteit en levensverhalen van 
mensen aan de Heilige Boeken en andere inspirerende 
teksten en beelden, en wordt bezocht door zo’n 5 tot  
15 bezoekers per keer. 

Mindfulness en yoga
Ook met mindfulness en yoga wilden we in 2022 
bezoekers laten zie dat zij niet alleen zijn, maar opge
nomen zijn in een geheel. Een ervaring die verankerd  
is in het lichaam. Fysieke gewaarwordingen kunnen 
voelen en interpreteren, is het begin van echt contact 
maken met jezelf en de wereld om je heen.   
    
Mindfulness en yoga zijn belangrijke instrumenten  
om de balans te herstellen. Wekelijks waren er  
mindfulnesslessen van anderhalf uur, door een 
professionele leraar. Regelmatig deden mensen  
van ‘buiten de Pauluskerk’ mee, zoals studenten.

Zingeving en geloof “Er is volop ruimte voor experimenten met stiltevierin gen, muziekdiensten en diensten met maaltijden”  
Bezoeker Pauluskerk

Rotterdam is een stad waarin mensen van allerlei religies en talen  
samenkomen. In 2022 was er veel aandacht voor zingeving, religie  
en spiritualiteit. Met activiteiten willen we inspireren, hoop geven,  
verhalen vertellen en bezinnen.
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“In totaal werken er zo’n 200 

vrijwilligers bij de Pauluskerk.”

Levenskracht versterken

Trainingen voor vrijwilligers 
In 2022 is veel aandacht besteed aan deskundigheids
bevordering. Er is vooral ingezet op deescalatie
trainingen en presentietrainingen.

Zo zijn er twee deescalatie trainingen gegeven.  
Het betreft een training van een dagdeel waar  
vrij willigers oefenen in het omgaan met agressie en 
leren deescaleren. De trainingen worden door een 
externe partij verzorgd, de A&O groep uit Amsterdam.  
Totaal volgden 25 vrijwilligers deze trainingen.

De stichting Presentie verzorgde in 2022 drie trainingen 
voor vrijwilligers. Een training beslaat vier dagdelen 
waarbij met een inleiding krijgt in de presentie en aan 
de hand van praktijkervaring met elkaar doorspreekt 
hoe je daadwerkelijk als vrijwilliger present kan zijn. 
Aan deze trainingen deden totaal 36 vrijwilligers mee.
Voor het Welkom werd een speciale training ‘Actief 
luisteren’ aangeboden door de stichting Luistergoud. 
Dit besloeg een dagdeel. Bijna alle vrijwilligers van  
het Welkom deden aan deze training mee.

Verder vonden er nog een aantal uitwisselingsavonden 
plaats waarin vrijwilligers hun opgedane ervaringen 
konden delen onder leiding van Marga Baas en  
Huub de Weerd. Verder was er een avond voor  
nieuwe vrijwilligers en een avond voor vrijwilligers  
van Team Aandacht. 

Organisatie
Organisatie Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk 
heeft een (onbezoldigd) bestuur, dat bestaat uit 9 
leden. Er is een klein team van betaalde medewerkers, 
dat bestond in 2022 uit ongeveer 11 fte, aangestuurd 
door de predikantdirecteur. In 2021 ging Team  
Aandacht van start, een groep medewerkers die 
dagelijks aanwezig op de werkvloer tussen onze 
bezoekers. In 2022 vond hier een verdere professio
nalisering in plaats. Ook doen alle medewerkers een 
deescalatietraining en volgen sommigen een training 
‘presentie’.

In 2022 wisten nieuwe vrijwilligers de Pauluskerk  
in groten getale te vinden. 96 enthousiaste mensen 
begonnen het afgelopen jaar aan hun taken.  
Zij vervullen functies in het Open Huis, het Welkom,  
het Eethuis en Team aandacht. De vrijwilligers melden 
zich aan via het Welkom, via de site van de Pauluskerk 
of via het vrijwilligersplatform Zorgzaam010. In totaal 
werken er zo’n 200 vrijwilligers bij de Pauluskerk. 

Mondtotmondreclame is vaak een belangrijke  
reden waarom vrijwilligers zich aanmelden. In 2022 
vonden twee informatieavonden plaats voor nieuwe  
vrijwilligers. Daarnaast voeren we met alle nieuwe 
vrijwilligers startgesprekken. In 2022 waren dit 113 
gesprekken, waarvan er dus 96 mensen daadwerkelijk 
vrijwilliger zijn geworden.

Opvallend is dat bijna 60 procent van deze mensen 
onder de 40 jaar is. 24 procent van de nieuwe  
vrijwilligers valt in de leeftijdscategorie 4060 jaar.  
En ruim 15 procent is boven de 60 jaar. Hiermee zien 
we dat in opzichte van vorige jaren de gemiddelde 
leeftijd van de nieuwe vrijwilligers daalt.

In 2022 zijn ook 54 vrijwilligers gestopt. Vrijwilligers 
gaven aan het te druk te hebben met een studie of 
baan of gingen verhuizen (35 procent) Een deel van de 
vrijwilligers stopte in verband met gezondheidsklachten 
of gezien hun hoge leeftijd (18,5 procent) Ook durfden 
sommige vrijwilligers niet verder in verband met 
corona, voelden zich onveilig door het gedrag van 
sommige bezoekers of vonden de problematiek te 
confronterend (13 procent). 

Bijna 4 procent van de vrijwilligers stopte omdat  
deze mensen een betaalde baan had gevonden.  
Verder waren er persoonlijke redenen om te stoppen: 
zwanger, te druk met mantelzorg, etc. In totaal ging het 
daarbij om 18,5 procent. Een aantal vrijwilligers kwam 
niet meer opdagen en was onbereikbaar (5,5 procent). 
Een klein deel (ook 5,5 procent) stopte omdat ze 
ontevreden waren over de werkwijze in de Pauluskerk. 

De Pauluskerk is een plek waar je hoop en inspiratie kunt vinden.  
Ook als het gaat om (levens)ervaring die je opdoet tijdens vrijwilligers-
werk in de Pauluskerk. Sommigen doen dat op weg vanuit hun studie, 
anderen doen het naast hun baan. De verscheidenheid aan  
vrijwilligers is enorm.

Organisatie en vrijwilligers

Bestuur Diaconaal Centrum  
Pauluskerk Rotterdam in 2022: 
 
Jan van den Bos  (voorzitter)
Wolter Pot  (penningmeester)
Marian van Verschuer  (secretaris)
Dideri Mattijsen  (Diaconie)
Chris van Houwelingen
Lisa Hendriks
Jan Blankers
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Later bij de koffiebalie komt een man dicht bij mij  
staan en brengt zijn verweerde gezicht vlak bij het 
mijne, en kijkt me dwingend aan. Uit zijn mond komt  
uit een enorme kegel. Zo, denk ik, nu komt het erop 
aan, niet achteruit stappen, terugkijken en afwachten. 
Mijn houding verbaast de man, ik zie hem zoeken naar 
woorden. Dan zegt hij met veel pathos en intonatie:  
‘Do you work for God?’ Ik breng mijn gezicht iets naar 
voren, kijk hem recht aan en zeg met dezelfde pathos 
‘No, I work for you!’ De man stapt achteruit, zijn mond 
valt open, hij barst in lachen uit en zegt, ‘You are my 
friend’. Ik laat een diepe zucht en denk: geslaagd  
voor de eerste test. 

Zoli Schwarcz is vrijwilliger in de Pauluskerk  
bij Team Aandacht

Als ik die morgen om kwart voor negen bij de kerk 
aankom, staat een flink aantal mensen te wachten tot 
de deur opengaat. Zodra de koster het slot eraf doet, 
loopt een lange rij zwijgende mannen en een enkele 
vrouw richting het Open Huis, een vide op de eerste 
verdieping waar je voor 40 cent koffie en brood kan 
krijgen. Bovenaan de trap zie ik iedereen langskomen, 
vermoeide gezichten uit de diepte, de meesten hebben 
de hele nacht in de buitenlucht doorgebracht en  
weinig geslapen. In een traag ritme sjouwen ze met 
volgepropte plastic tassen richting de koffiebalie.  
Na het ontbijt legt een deel van de bezoekers armen  
en hoofd op tafel en valt in slaap. 
 
Huub legt me uit dat het gebouw van de kerk ter 
beschikking is gesteld door het Diaconaal Centrum  
om kwetsbare groepen uit de samenleving overdag  
een huis te bieden. Naast een programma van  
religieuze en culturelemaatschappelijke activiteiten, 
zijn er beperkte vormen van hulpverlening aanwezig  
en kunnen de bezoekers goedkoop brood, koffie en een 
avondmaaltijd krijgen. ‘Maar vergeet niet,’ zegt Huub, 

‘wij zijn geen alternatief voor de reguliere hulp
verlening. Wij stellen dit huis open voor mensen die 
nergens anders heen kunnen, we proberen met hen  
in contact te komen, aansluiting te vinden met hun 
leefwereld, hun problemen te erkennen en hen het 
gevoel te geven dat zij ertoe doen. Dat is zwaar werk, 
dat moet helemaal uit jezelf komen en daarbij zal je 
vaak je eigen grenzen tegenkomen.’ 

Huub wordt weggeroepen en ik zit alleen. Hoe ga ik  
dit ‘aanpakken’? Hoe vind ik mijn weg in deze chaos? 
Wat moet ik gaan doen? Ik sta op en loop een rondje 
langs de tafeltjes, probeer een praatje aan te knopen, 
maar de meesten hebben geen oog voor mij of hebben 
het erg druk met elkaar. Een paar NoordAfrikaanse 
jongens bekijken mij grijzend, zeggen een paar  
woorden en beginnen te lachen. Ik voel me steeds 
minder op mijn gemak, als ik mezelf van een afstand 
zou bekijken zie ik een surveillant die niemand wil. 

‘Zo Huub, wat gaan we doen vandaag, hoe pakken we het aan?’  
Het is mijn eerste dag als vrijwilliger bij de Pauluskerk in Rotterdam, 
een kerk met het motto ‘Overwin het kwade door het goede’.  
Huub, een vriendelijke zestiger, al veertig jaar verbonden als  
straatarts aan de kerk, kijkt mij ietwat meewarig aan. En zegt  
voorzichtig: ‘Misschien is dit wel de verkeerde vraag. Laten we  
eerst eens wat praten over onszelf.’

De Gasten van Paulus

Column

“Dat is zwaar werk, dat moet 

helemaal uit jezelf komen  

en daarbij zal je vaak je eigen 

grenzen tegenkomen.” 

 
Zoli Schwarcz
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In financiële zin was 2022 een voorspoedig jaar.  
De aanpassingen in de organisatie (met name het 
formeren van Team Aandacht) leidden tot aanzienlijk 
hogere kosten dan begroot, maar het is gelukt om  
extra middelen te werven. Voor volgende jaren brengt 
dat de nodige uitdagingen en verantwoordelijkheden 
met zich mee. De structureel hogere kosten moeten 
immers ieder jaar opnieuw gedekt worden door te 
werven bijdragen). 

Met een aantal fondsen en instellingen (Diaconie 
Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum en een 
aantal particulier fondsen en Rotterdamse families) 
bestaat een langjarige relatie, die het fundament  
vormt voor de jaarlijkse werving. Met die partijen vindt 
regelmatig (informeel) overleg plaats. Verder verwacht 
het bestuur dat, op termijn, besparing van kosten kan 
plaatsvinden als gevolg van de fusie.

De begroting voor 2022 is in het derde kwartaal van 
2021 voorbereid, en in het najaar van 2021 door het 
bestuur vastgesteld. Daarna zijn de omstandigheden  
in de stad en in de Pauluskerk aanzienlijk gewijzigd. 

Vooral om redenen van veiligheid in de kerk  
(voor vrijwilligers, bezoeker en werknemers) en het 
behoud van verantwoorde arbeidsomstandigheden is 
besloten om in 2022 versneld het Team Aandacht te 
formeren. Dat zorgde in 2022 voor aanzienlijk hogere 
personeelslasten. De begroting is vervolgens in de  
loop van 2022 aangepast aan de hogere lasten. In de 
geldwerving is eveneens rekening gehouden met de 
gewijzigde omstandigheden. Dit verklaart het verschil 
dat in 2022 optreedt tussen de (oorspronke lijke) 
begroting en de werkelijke resultaten. 

Gelukkig hebben onze partners ons in deze  
moeilijke (post)corona tijd niet laten vallen.  
Particuliere donateurs, fondsen en kerken hebben  
ons in 2022 andermaal zeer ruimhartig gesteund, 
waardoor wij de dekking vonden voor deze nieuwe 
ontwikkelingen en wij veel mensen konden helpen.

Dat alles heeft een zware wissel getrokken op  
vrijwilligers, bezoekers, werknemers en directie.  
In dit kader benoemt het bestuur de volgende  
onderwerpen (in willekeurige volgorde): de opzet van 
het Team Aandacht (andere benadering en begeleiding 
van de bezoekers),het bewaken van de veiligheid in de 
kerk, het onderhouden van constructieve contacten 
met buren, maatschappelijke instellingen, politie en 
(gemeentelijke) overheid, het ondersteunen van  
de vrijwilligers in de uitoefening van hun taken,  
het bevorderen van een gezonde work/life balans  
voor werknemers en het bijstaan van de directie).

Op het vlak van de directie waren er in 2022 bijzondere 
omstandigheden aan de orde. De predikant/bestuurder 
is in de zomer van 2022 vertrokken, en een opvolger 
was niet meteen beschikbaar. De bestuurstaken zijn 
vanaf de zomer van 2022 tijdelijk waargenomen door 
Elisabeth Van Opstall. In het najaar van 2022 heeft  
de werving plaatsgehad van een nieuwe  
predikantdirecteur. Die werving is inmiddels  
succesvol afgerond, en per mei 2023 startte  
de nieuwe functionaris.

In de afgelopen jaren is gebleken dat de werkzaam
heden van Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk 
enerzijds en Stichting OMZO (‘Pauluskerk Vluchtelingen
werk’) zeer met elkaar zijn verweven. De besturen  
van de beide stichtingen hebben intensief overleg  
met elkaar gevoerd, en er is besloten om effectief  
per 1 januari 2023 te komen tot een volledige fusie,  
waarbij Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk de 
verkrijgende stichting zal zijn, en Stichting OMZO de 
verdwijnende stichting. Het is de verwachting dat  
de fusie in de eerste helft van 2023 volledig zal zijn  
geëffectueerd.

De fusie wordt aangegrepen om diverse admini
stratieve en financigle processen opnieuw te  
formuleren (en zonodig aan te passen). In dat  
kader is aan het externe administratiekantoor  
De Financiële Schakel de opdracht gegeven om  
belangrijke onderdelen van het administratieve  
proces uit te voeren.

Boekjaar 2022 was voor de Pauluskerk een bijzonder intensief jaar.  
De grootstedelijke problematiek is, als gevolg van de diverse maatschap-
pelijke crises, in alle opzichten toegenomen. De problemen die zich in de 
marge van de stad voordoen, laten zich direct voelen in de Pauluskerk.

Financiën “Gelukkig hebben onze partners ons in deze moeilijke (post)corona tijd niet laten vallen”
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Jaarverslag DCPK 2022

Baten in euro’s 2022 2021

Diaconie Hervormde Gemeente Rotterdam 225.800 119.000

Kerken en diaconieën 54.400 45.800

Fondsen 666.500 581.300

Vrienden van de Pauluskerk 25.100 24.100

Donateurs 227.100 189.300 

  

Vergoeding gebruik Kerkzaal 19.900 18.000

Theateratelier opbrengsten 83.900 

Vergoeding nachtopvang 95.800 95.800

Buffetexploitatie	 2.500	 -800

Overige baten 17.400 22.200

Totale Baten  1.418.400 1.094.700

Lasten op projectbasis in euro’s * 2022 2021

Open Huis   460.963 215.000

Open Huis: Aandacht                      448.314

Extra	aandacht	feestdagen								 		12.650	 18.900

                    

Helpen waar geen Helper is 330.018  523.200

Eethuis                                                 112.713 86.000

Acute Nachtopvang                        20.615 76.800

Maatschappelijke werk; individuele hulpverlening           164.774 126.500

Markt: Voedsel en Kledingwinkel             31.917 

 

Versterken levenskracht 192.852 230.000

Pauluskerk Kunst en Cultuur 163.059 156.800

Zinvolle dagbesteding en bouwen aan waardigheid 29.793 6.200

Lunchroom  67.000

  

Maatschappelijke actie 104.843 64.000

Wereldvluchtelingendag/Rotterdamse Daklozendag  15.200

Symposia  23.900

Storytelling/lobby en Mediaoptredens 41.002  

Grote Acties en Themamaanden 63.841 24.900 

  

Theateratelier 84.200 

 

Indirecte kosten 244.800 159.500

Totaal lasten 1.417.700 1.090.200

Resultaat 700 4.500

 
* afgerond op honderd euro    

Vervolg lasten op projectbasis in euro’s * 2022 2021
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Partners
s t i c h t i n g
ROTTERDAM

Theateratelier   ZonMW | VSBfonds | Oranje Fonds | Kansfonds | Stichting Bevordering van Volkskracht | Stichting Triodos Foundation | 

Gemeente Rotterdam | Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland | Van Cappellen Stichting | Stichting Elise Mathilde Fonds |  

Stichting Marguérite Antoinette Rotterdam | Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds | Stichting Vivace | Stichting Paul en Hanneke van den Hoek | 

Erasmusstichting | Marion G. Polak Stichting

Pauluskerk 2022    Sint Laurensfonds | FRED Foundation | Dr. C.J. Vaillant Fonds | Stichting Neyenburgh | Stichting Rotterdam |  

Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam | Fonds Franciscus | Stichting Dioraphte | Hélène de Montigny Stichting | 

Stichting Lincoln 2 | FondsDBL | Maatschappij van Welstand | Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. | DMS | Stichting Orlanda Goban | 

Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers | KNR-PIN (Projecten in Nederland) | Bisdom Rotterdam - Caritas | Stichting Voormalig Nederlands 

Hervormd Rusthuis | Van Cappellen Stichting | Stichting Elise Mathilde Fonds | Stichting Het R.C. Maagdenhuis | J. Geerlings-Fonds |  

Hofsteestichting | G.Ph. Verhagen-Stichting | Stichting de Groot Fonds | Stichting Solidarodam | Ezer - Stichting Steun- & Beheersfonds Protestants 

Christelijk Welzijnswerk | Snickers-de Bruijn Stichting | De Johanna Donk-Grote Stichting | Stichting Mundo Crastino Meliori | De Johannes Stichting |  

Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot | Meindersma Sybenga Stichting | Stichting De Putter

J. Geerling-fonds

Stichting  
Voormalig Nederlands 

Hervormd Rusthuis

Stichting Lincoln II
DMS

De Johannes Stichting

Wij zijn onze partners buitengewoon dankbaar voor hun steun en vertrouwen. 
Zonder de steun van onze partners zou het werk de Pauluskerk onmogelijk 
zijn. Naast onderstaande partners ontvangt de Pauluskerk steun van enkele 
partijen die graag anoniem willen blijven.
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De Pauluskerk steunen?
Scan de qrcode
Doneer via de website
of op rekeningnummer

NL36 TRIO 0338752102

colofon
Tekst:  Pauluskerk
Foto’s: Pauluskerk,  

Jan van der Ploeg  
en Peter van Beek

Ontwerp: Erik Richters

Meer weten? 
www.pauluskerkrotterdam.nl

Pauluskerk 
Rotterdam

Mauritsweg 20, 3012 JR  Rotterdam
(010) 4118132

www.pauluskerkrotterdam.nl 
info@pauluskerkrotterdam.nl




