
Vrijdag  
13 november 2020
 

Wat is er aan de hand in de stad?  
Wie zijn in deze tijd de meest  
kwetsbare mensen en wat zijn hun  
verhalen? Wat hebben zij vooral nodig?  
En wat is dan de rol van de kerk  
en het diaconaat?  
 
Verschillende sprekers reflecteren  
op deze vragen, tijdens deze middag,  
over armoede en achterstand, over  
macht en verzet en over ‘though love’. 

Programma
13.30	 Muzikale ontvangst  
	 Welkom                                              
	 Het verhaal van Abraha  
	 Vertoning van een verkorte versie van de 

documentaire ‘Angels on Diamond street.’ 
 	 Katinka Broos (wijkpastoraat Rotterdam) 
	 Reinier van Zutphen (Nationale  

Ombudsman)
 	 Pauze 
15.15	 Kerkcafé: in gesprek met verschillende 

bezoekers van de Pauluskerk  
	 Thijs Tromp (bijzonder hoogleraar  

diaconaat, PThU)
	 Paulus Podium: verschillende optredens 

van bezoekers van de Pauluskerk  
op video

	 Dick Couvée (predikant-directeur  
Pauluskerk Rotterdam)

	 kort woord burgemeester Aboutaleb
16.40	 Afsluiting 

Het symposium vindt plaats in  
de Pauluskerk. Het is ook mogelijk  
het via livestream te volgen in Theater 
Rotterdam, of vanuit huis, via YouTube.
youtu.be/xg7LP0ZmbfI  

Opgeven voor het symposium kan  
op www.pauluskerkrotterdam.nl   

Kijk voor meer informatie op de website.

Mini-symposium

Ter ere van het afscheid  
van ds. Dick Couvée 

https://youtu.be/xg7LP0ZmbfI

